
Wintersportreis naar Ortisei van vrijdag 16 t/m zondag 25 januari 2026  

Eindelijk was het weer zover. Dit keer gingen we met 33 enthousiaste wintersporters op 
reis. 28 vrolijke ontmoetingen bij de bus, die ons, zoals gewoonlijk, weer ophaalde op de 
parkeerplaats bij het zwembad in Bloemendal in Gouda.  

Nadat iedereen, altijd weer met de nodige verwarringen, zijn plekje boven in de 
dubbeldekker gevonden had, konden we al snel vertrekken. De reis verliep verder rustig 
en snel. Ook kwam Heidi dit jaar weer langs in de bus. Dit keer met een kersenbonbon! 
We zaten om 8:00 uur al aan het ontbijt in het ons bekende hotel Pontives in Ortisei. Wat 
een welkom! We werden enthousiast omhelsd door de eigenaren Egon en Sylvia. Ook 
door het personeel in de eetzaal. Het was weer als thuiskomen. Heel warm en fijn.  

Zo’n eerste dag is altijd even weer wennen. Alles gereed maken en eventueel huren voor 
het skiën, etc. De verschillende groepjes vormden zich en we gingen vrolijk op pad voor 
onze wandelingen. Dit keer hadden we wel de spikes mee ingeval dat we ijsvlaktes 
onderweg zouden tegenkomen. Zoals vorig jaar, toen we op handen en voeten ons vast 
hielden aan de bomen, over het ijs glibberend. Nee, dat zou ons dit jaar niet meer 
gebeuren!  

Nouuuu, dat gebeurde ook niet! Omdat er helemaal geen ijs of sneeuw lag!  

Gelukkig waren de ski afdalingen allemaal goed intact en waren de pistes boven 
allemaal perfect begaanbaar. Echter heel Ortisei en omgeving vertoonden bruine bergen 
zonder een spatje sneeuw. Dat was wel jammer. Maar niet getreurd! Je kan niet alles 
hebben en gelukkig als je de bergen wat hoger inging, was er wel sneeuw.  

Ik zal hier niet elke dag gaan beschrijven maar een algemene indruk geven, die net zoals 
vorig jaar, weer erg positief is.  

De hele week vormden zich groepjes om te skiën of te wandelen.  

De skiërs vonden al snel weer hun eigen weg. Wat is het dan toch weer fijn als je de 
routes al wat kent. Naarmate we ouder worden is dit toch een voordeel.  

Er hadden zich twee fantastische deelnemers (Ivonne en Margreet) opgeworpen om 
dagelijks geweldige wandelingen te organiseren! Petje af! Dank jullie wel! Dankzij jullie 
heeft een grote groep wandelaars een onvergetelijke vakantie gehad! Waaronder 
ondergetekende die door een gebroken duim de laatste drie dagen heeft 
meegewandeld.  

Drie dagen skiën en drie dagen wandelen. Ik moet zeggen, het was allemaal even leuk en 
gezellig. Een prachtige mix, die ik noodgedwongen moest maken. Maar waar ik totaal 
geen spijt van heb. Behalve dan die gebroken duim. Helaas, daar kies je niet voor.  



Van beide kanten hoorde ik de meest mooie verhalen. Ook de skiërs kwamen van het 
begin tot het eind weer goed aan hun trekken. Zelfs de Sella Ronda werd even in een 
middagje gedaan door de ‘snelle’ groep. Complimenten mannen!  

De wandelingen waren werkelijk prachtig en sommige behoorlijk pittig met een leuke 
uitdaging. Werd het soms wat te uitdagend, dan vormden de groepjes zich vanzelf.  Het 
is zo mooi in onze groep dat er geen gemor is en alles geaccepteerd wordt hoe het zich 
voordoet op dat moment.  

Kortom, er werd genoten bij zowel de skiërs als de wandelaars.  

Ook het hotel was weer buitengewoon goed. Wat werden we verwend! Het kon niet op 
allemaal. Ja, het was onmogelijk om iets af te wijzen, want dan werd er wel weer wat 
anders neergezet. Ook onze Amer, die ons elke dag weer vrolijk en trouw overal bracht 
met het shuttlebusje van het hotel. Wat een voordeel is het toch dat je nergens hoeft te 
wachten. Ook het openbaar vervoer, dat vlak voor ons hotel stopte, verliep altijd 
voorspoedig.  

Ook alle ‘rondjes’ die we kregen, werden natuurlijk in dank afgenomen! Dank bestuur 
(geserveerd door de ons inmiddels bekende Heidi, wat weer veel pret gaf), dank hotel en 
last but not least: dankjewel Ada! 

En zo vertrokken we weer, moe maar voldaan, zaterdagavond 24 januari na het 
avondeten, in een besneeuwd en wit landschap richting huis. Tijdens onze laatste dag 
werden we nog verrast door sneeuwval en dat gaf ons toch nog een heel fijn en mooi 
gevoel om Ortisei echt in de sneeuw te zien en te voelen.  

Na de nodige stops en een snelle en fijne busreis arriveerden we rond 11:00 uur weer in 
Gouda. En dan is het altijd heel frappant hoe snel de groep dan weer uitzwermt. Ieder 
weer op weg naar huis. Dankbaar terugkijkend op een weer hele mooie en fijne vakantie 
in een superfijn hotel met prachtige wandel- en skidagen.  

Met grote dank aan Piet, die dit elk jaar toch maar weer zo goed voor elkaar krijgt en 
regelt voor ons allemaal. Ook dank aan Roos die de nieuwsbrief maakt en de webmaster 
die  alle reis- en inschrijfformulieren, de foto’s weer keurig op onze website zet. Dank 
ook aan alle deelnemers, voor hun vrolijke bijdrage hierin! Want zonder dat gebeurt er 
ook niets.  
 
Tot volgend jaar!  

Thea Nieuwveld 

https://www.ski-mh.nl/nieuwsbrieven/
https://www.ski-mh.nl/fotoalbum/

